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18 JAAR KIND, 3 JAAR SPEECHES OVER KINDERRECHTEN

T IETS KLEIN IS,
ETEKENT NIET DAT HET
~ GEEN GROOTSE DINGEN KAN
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Dat iets klein is, betekent niet dat het geen grootse dingen kan

18 jaar kind, 9 jaar speeches over kinderrechten




Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,
geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

De fotografen van al het gebruikte beeldmateriaal staan achterin
deze uitgave genoemd.

Auteursfoto: Rolf Hensel
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Beste lezer,

Het was mijn halve leven geleden, 2016. Nu ben ik 18, toen 9. De
bewegingssensor merkte mij niet eens op bij de schuifdeuren dus
moest ik op mijn vader wachten voordat ik de Kamer van
Koophandel in Arnhem binnen kon stappen. Onder mijn arm
mijn 'bedrijfsplan’. Weken had ik gewerkt aan het opzetten van
een bedrijf: Visie Van Kinderen. Het plan was duidelijk: ik ging
volwassenen adviseren vanuit, verrassing... de visie van kinderen.
Want, zo redeneerde ik, wij denken heel anders en komen
misschien wel met hele andere oplossingen. Nu, bij de Kamer
van Koophandel vertelde ik enthousiast dit verhaal, liet ik trots
mijn bedrijfsplan zien en leek het slechts een formaliteit, niet dat
ik dat woord kende, voordat ik mijzelf een ‘ondernemer’ mocht
noemen.

Helaas liep dat iets anders dan gedacht. Ik kreeg allemaal
moeilijke vragen en ondanks dat ik op de meeste wel een
antwoord had leek het niet alsof ze mijn bedrijfje zomaar in
wilden  schrijven. Uiteindelijk gooiden ze het op
‘bedrijfsmatigheid’, nog een woord wat ik niet kende. Het hield
in dat zij mij niet in staat achtten om een bedrijf te hebben,
aardig subjectief dus en tot op de dag van vandaag vind ik het
nog steeds niet terecht. Uiteindelijk kon ik met een hele omweg
mijn bedrijf half inschrijven als nevenvestiging van een ander
bedrijf, maar dat vonden ze vooral goed omdat ze weer van mij af
wilden denk ik :) Gefrustreerd ging ik weer weg, grrr.

Toch ben ik projecten gaan doen en heb ik met organisaties,
bedrijven en zelfs overheden meegedacht vanuit de ‘visie van
kinderen'. Ik heb geweldige mensen ontmoet die mij lieten zien
dat er ook anderen zijn die vinden dat kinderen serieuzer
genomen moeten worden, serieuzer dan de KvK mij in 2016 nam
in ieder geval. In 2018, inmiddels 11 jaar oud ging ik terug, met
inmiddels een hele lijst van opdrachtgevers, CliniClowns,
provincie Gelderland, de Missing Chapter Foundation van
prinses Laurentien, OrangeGas (een bedrijf dat door heel Europa
tankstations in duurzame brandstoffen heeft) en meer.
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Nu konden ze me niet meer de deur wijzen toch? Met alle
argumenten weer op een rijtje, mijn shirt vervangen door een pak
en een flinke dosis vertrouwen stapte ik naar binnen, en het
lukte! Ze waren onder de indruk van mijn activiteiten en ik
mocht eindelijk mijn bedrijf inschrijven.

We springen weer een jaar vooruit. Inmiddels nog ruim 5 jaar
geleden, ik was 12. Nadat ik al vier jaar projecten deed met mijn
eigen bedrijfje ‘Visie Van Kinderen’ en meedacht met
organisaties, bedrijven en overheden, zou dit de dag worden dat
ik doorkreeg dat volwassenen er nog niet aan toe zijn om de visie
van kinderen serieus te nemen.

Dit merkte ik al langer, in veel mindere mate. Ondanks de mooie
projecten die ik deed waarin ik meedacht met zaken van
volwassenen en samen met andere kinderen tot originele
oplossingen kwam voor hun ideeén merkte ik dat volwassenen
het nog niet gewend waren om naar kinderen te luisteren, om ons
écht serieus te nemen. Kijk maar naar de Kamer van
Koophandel vier jaar eerder. Met mijn jeugdige naiviteit
veronderstelde ik dat ze slechts een klein zetje nodig hadden om
ons uit te nodigen aan de tafels waar beslissingen genomen
worden over ons leven. Dus, na alle lovende reacties op mijn
inspraak in de gemeenteraad van Nijmegen over dit thema,
besloot ik hetzelfde trucje uit te halen in de Provinciale Staten
van Gelderland. Want zij hebben het tenslotte ook over ons
leven, en onze toekomst.

Mijn wens om serieus genomen te worden leek uit te komen.
Bijna alle Statenleden reageerde enthousiast en bewonderd op
mijn betoog genaamd: Het recht op een stem, een toekomst en
een kans. In mijn praatje van vijf minuten pleitte ik voor meer
jeugdparticipatie, zonder dat woord te gebruiken (of te kennen),
meer klimaatregelen en meer gelijke kansen. Na alle positieve
reacties kreeg een Statenlid van de PVV het woord, Marjolein
Faber. Ik herkende de naam, want de dag ervoor had ze mij een
'Kinderklimaatsoldaat’ genoemd in een Twitterbericht waarin ze
op voorhand al kritisch was op mijn inspraak. Ik schrok dus,
toen ik haar naam hoorde, en zag dat ze uit een hoekje van de
zaal naar voren kwam en de microfoon aanpakte. Na één zin had
ik door dat ik haar niet had kunnen overtuigen met mijn speech:
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‘Jij hebt niets te zoeken in een duf huis als het provinciehuis (...) Tk
vind het een schande dat je ingezet wordt in een keihard politiek spel
over het klimaat (...) je wordt misbruikt! (...) Ik hoop dat je gaat
voetballen, en als je wat ouder bent lekker achter de meiden aan
gaat, maar laat het nog even aan de volwassenen over wat er nu gaat
gebeuren.’

Ik was geschokt. Toch had ik nooit kunnen verwachten hoe de
vijf jaar daarna eruit zouden gaan zien. Dat mijn ouders en ik
haat en bedreigingen zouden krijgen naar aanleiding van deze
uitspraken van Marjolein Faber, dat de media op ons zou duiken
en haar verhaal klakkeloos overnamen of dat mensen waar ik in
de jaren eerder mee had gewerkt me niet alleen zouden laten
vallen, maar ook leugens over me zouden verspreiden om mijn
naam zwart te maken.

Wat ik wel direct wist, mijn strijd voor het recht op een stem, een
toekomst en een kans was nog niet klaar. Ik zou me ervoor in
blijven zetten, wat ze hier in deze Statenvergadering ook zouden
zeggen.

En daar had ik gelijk in. Want nu, op mijn 18e verjaardag kijk ik
terug op 9 jaar van mijn leven, 9 jaar dat ik me inzette voor
kinderrechten, om te laten zien dat als iets klein is, het niet
betekent dat het geen grootse dingen kan bereiken. Eerst als
bedrijfje, toen als kinderrechtenorganisatie, spreker, journalist en
auteur. Meerdere boeken, podcasts, acties en betogen later kijk
ik terug. Ik kijk terug op vele speeches op geweldige plekken,
met elke keer dezelfde boodschap: luister naar ons! Een publiek
dat varieerde van politici tot NGO's, van podia bij bedrijven tot
universiteiten en van een zogenaamde 'eigen parochie' tot ‘het
hol van de leeuw'. En ja, ik ben teruggegaan naar de provincie
Gelderland, exact vijf jaar later. Daar was mijn boodschap: ‘Ga
lekker zelf voetballen!". Die speech komt u vast ergens tegen in
deze uitgave.

In dit boekje heb ik een aantal van mijn favoriete speeches
gebundeld. Om u, de lezer, nog eenmaal te inspireren voordat ik
mezelf officieel een volwassene mag noemen en mijn podia ga
delen met de nieuwe generatie kinderen. Veel leesplezier!
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